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Woord vooraf 
Mijn leerlingen! 
De bedoeling van dit kleine boekje is, dat het jullie helpt bij de catechisatie. Bij elke 
les vind je de hoofdlijnen van wat je die avond te horen krijgt en ook wat je leren 
moet voor de volgende keer. Het is mijn voortdurend gebed en mijn verlangen dat 
jullie Christus leren kennen. Hij zegene de catechisatielessen dat velen van jullie 
tot ware bekering mogen komen. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. 
En wie Hem niet heeft, heeft nooit genoeg. 
 
Montfoort, juli 2025 
J van Meggelen  
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29/30 september 2025 / Les 1: de Bijbel 
De Bijbel komt bij God vandaan 
De Heilige Geest heeft de Bijbel op laten schrijven. Hij heeft daarbij gebruik ge-
maakt van mensen: Mozes, David, Lucas, Paulus, en anderen. Dat betekent dat de 
Bijbel onfeilbaar is en betrouwbaar. Ons verstand moet buigen onder de Bijbel en 
niet andersom. Daarom noemen we de Bijbel Gods Woord. 
Twee testamenten  
De Bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Die zijn op-
getekend in een periode van 1.500 jaar. Toch is de Bijbel een eenheid. Het Oude 
Testament verkondigt dat Christus zal komen. Het Nieuwe Testament getuigt dat 
Hij gekomen is. Beide testamenten getuigen dus van Jezus Christus. Er komen geen 
Bijbelboeken meer bij, de Bijbel is compleet zoals hij nu is. 
Ons geloof is gebaseerd op de Bijbel 
Ons geloof is gebaseerd op de Bijbel. Hoe weet je dat de Bijbel waar is? De Heilige 
Geest getuigt in het hart van Gods kinderen dat de Bijbel Gods Woord is. Door dat 
Woord bekeert God mensen. Het is het Troostboek voor de Kerk. 
Apocriefe boeken 
De 66 Bijbelboeken zijn canoniek, dat wil zeggen dat ze de norm zijn van ons ge-
loof. Daarnaast zijn er nog oude geschriften die niet tot de Bijbel horen en die we 
de Apocriefe boeken noemen. Die hebben geen Goddelijk gezag. 
Alles wat je moet weten om zalig te worden staat in de Bijbel 
De Bijbel bevat de volkomen leer tot zaligheid. Wie iets anders leert, is vervloekt! 
Geschriften van mensen en besluiten van kerken hebben dus geen Goddelijk ge-
zag. Maar God kan ze wel gebruiken zodat wij de Bijbel beter begrijpen. 
Praktijk 
Onderzoek de Bijbel biddend, eerbiedig en aandachtig. Wat staat er? Wat bete-
kent dat voor mij? Schatgraven moet je, niet schoffelen. Denk na over wat je gele-
zen hebt. Als je de Bijbel moeilijk vindt, begin bij Mattheus, Marcus, Lucas en Jo-
hannes. 
Leren 
Leren voor de volgende les: de Bijbelboeken moet je vlot kunnen opzeggen. 
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6/7 oktober / Les 2: God 
God is er 
We kennen God uit de natuur en de Schriftuur. Uit de natuur kun je weten DAT er 
een God is. Uit de Schriftuur kun je leren WIE God is. 
Hoe kun je zeker weten dat God er is? Alles wat een begin heeft, heeft een oor-
zaak. Dit heelal heeft een begin. De oorzaak ervan noemen we God. Er is ontwerp 
in deze schepping, God is haar Ontwerper. Maar alleen door het geloof weten we 
dat God is en wie Hij is. We spreken over Hem met eerbied en ontzag.  
Gods deugden 
Gods deugden of volmaaktheden zeggen iets over hoe God is. God is: 

 Eeuwig, in God is geen tijd 
 Ondoorgrondelijk, we kunnen Hem niet begrijpen 
 Onzienlijk, God is een Geest 
 Onveranderlijk, Hij is getrouw 
 Oneindig, God is overal 
 Almachtig, God kan alles wat Hij wil 
 Volkomen wijs, alwetend, Hij doorziet alles en iedereen 
 Rechtvaardig, God straft het kwaad 
 Goed en een zeer overvloeiende bron van al het goede, God is liefde, vol 

genade, barmhartigheid, deze bron is onuitputtelijk. 
Praktijk 
Zoek  Hem te kennen! Groter dan de Helper kan jouw nood nooit zijn! Zonder God 
is jouw leven zinloos en jouw sterven verschrikkelijk. Zoekt den HEERE terwijl Hij 
te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is (Jesaja 55:6).  
Leren voor de volgende les 
Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 1. 

13/14 oktober / Les 3: jouw enige troost 
Wat is jouw enige troost? 
Wie verdriet heeft, heeft troost nodig. Verdriet hebben we allemaal, de een nog 
meer dan de ander. Dus jullie hebben ook troost nodig. We volgen vanavond Zon-
dag 1, vraag 1, van de Heidelbergse Catechismus. 



Catechisatie 2025/2026 HHG Montfoort 
 

5 

Lichaam en ziel, leven en sterven 
Je bent geen beest, je bent een mens en die bestaat uit lichaam en ziel. De ziel 
gaat als je sterft naar God om geoordeeld te worden. Je hebt dus troost nodig die 
niet alleen voor jouw lichaam is maar ook voor jouw ziel. Je hebt troost nodig die 
niet alleen voor het leven is, maar ook voor het sterven. Dat is de werkelijkheid!  
Eigendom 
Wat een bevrijding is dat! Ik ben niet meer van mijzelf, ik ben het eigendom van 
Christus! Hij heeft mij gemaakt en gekocht. Het centrum van het christelijke geloof 
is Christus. Het gaat in ons geloof om Hem. Dit weet ik vast, Hij zal mij NOOIT ver-
laten. Hij blijft je bij in al jouw tegenspoeden. Lees maar na in Psalm 23 wat het 
betekent om het eigendom van Christus te zijn.  
Gekocht en verlost 
Iemand die ontvoerd is, kun je loskopen tegen een losprijs. Christus heeft mij ge-
kocht uit de gevangenis van de duivel. De losprijs was Zijn eigen leven. Hij heeft 
volkomen betaald voor al mijn zonden en mij verlost uit de slavernij van de zonde 
en de duivel. Zonde heeft een verslavende werking. De duivel is een tiran. O werd 
jouw ziel door God gered!  
Hij bewaart mij 
Christus heeft mij duur gekocht. Daarom zorgt Hij heel goed voor mij. Hij bewaart 
mij voor alle kwaad. Zonder de wil van mijn hemelse Vader zal mij geen haar van 
het hoofd vallen. En als Hij toch verdriet in mijn leven brengt, zal Hij dat gebruiken 
om mij dichter bij Hem te brengen. Daarom hoeft een christen nergens bang voor 
te zijn (alleen voor de zonde). Voorspoed is niet altijd zegen, tegenspoed niet altijd 
vloek. Maar waar brengt het je? 
Hij verzekert mij 
Een christen mag zeker zijn van zijn zaligheid, omdat God onveranderlijk is. Als ik 
het eigendom van Christus ben, woont de Heilige Geest in mij en Hij blijft daar 
altijd. Die Heilige Geest maakt mij gewillig om voor God te leven. 
Praktijk 
Als je die troost niet kent, wil ik voor geen 100 werelden met je ruilen. Smeek God 
dat Hij jou zal troosten, uit genade alleen, om Jezus’ wil.   
Leren 
Leren voor de volgende les: Zondag 1, vraag 1 van de Heidelbergse Catechismus. 
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27/28 oktober / Les 4: waaruit kent gij uw ellende?  

Drie stukken 
Voordat je sterft, moet je drie dingen weten:  

1. Ellende: hoe groot mijn zonden en ellenden zijn; 
2. Verlossing, hoe ik van mijn ellende verlost word; 
3. Dankbaarheid, hoe ik God voor mijn verlossing zal danken. 

Mijn ellende leer ik kennen uit de wet van God. Dus we hebben de Bijbel nodig om 
iets zinnigs over de mens te zeggen!  
Welke wet? 
Uit welke wet ken ik mijn ellende? Er staan zoveel wetten in de Bijbel. We onder-
scheiden: 

1. De zedelijke of blijvende wet, of de Tien Geboden of het liefdegebod. Die 
wet geldt altijd en overal, dus ook voor ons; 

2. De wetten van Mozes in Exodus, Numeri, Leviticus en Deuteronomium. 
Die wetten zijn vervuld in Christus, wij hoeven dus niet als een Jood te 
leven; 

3. Alle voorschriften die in het Nieuwe Testament staan. Die gelden natuur-
lijk wel voor een christen! 

Wij zijn schuldig! 
De catechismus confronteert jou en mij met Gods liefdegebod: God eist van ons 
dat wij Hem liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. God verbiedt het 
jou en mij om Hem ook maar één seconde te haten! Zo heilig is God! 
Als ik daar mijn leven naast leg, blijkt duidelijk dat ik nooit iets van dit gebod ge-
houden heb, integendeel. Wij zijn geneigd om God en onze naaste te haten. Die 
haat komt vooral tot uitdrukking in ongeloof. 
Of valt dat bij jou wel mee? 
Praktijk 
Hoe moet ik mijn ellende kennen? Hartgrondig en met groot verdriet, dat ik een 
vijand van God ben. Het doel van de wet is dat ik Christus niet langer kan missen, 
mijn bekering niet langer kan uitstellen!  
Leren 
Leren voor de volgende les: Kort Begrip, vraag 5 t/m 7. 
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10/11 november / Les 5: waar komt het kwaad van-
daan? 
Gods beeld 
Zou ik God de schuld kunnen geven dat ik onbekeerd ben en een vijand van God 
ben? Vergeet het maar. God heeft ons goed en naar Zijn beeld geschapen. Dat 
beeld van God houdt in: 

 Verstand, vrije wil 
 Heerschappij over de schepping 
 Kennis, gerechtigheid, heiligheid 

Alleen de mens is geschapen naar Gods beeld. We hebben dus een speciale plek 
in Gods plan. Dankzij dat beeld kunnen we God kennen, liefhebben en dienen.  
Laat je dus niet wijsmaken dat je afstamt van een aap. Een mens verschilt wezenlijk 
van een dier. Haal het niet in jouw hoofd om als een beest te leven. 
De val van Adam 
Maar waar komt het kwaad dan vandaan? Adam is van God afgevallen. Hij wilde 
niet onder God staan, hij wilde zelf uitmaken wat goed en kwaad is. En omdat 
Adam de hele mensheid vertegenwoordigde, viel de hele mensheid van God af 
toen Adam van de verboden vrucht at. Toen is de ellende begonnen: angst, ziekte, 
pijn, eenzaamheid, dood. Eigen schuld! 
Je moet Genesis 1 t/m 3 goed begrijpen om de hele Bijbel te kunnen verstaan! 
Er zijn wel restjes van het beeld van God over gebleven. We hebben nog een beetje 
verstand, we hebben een geweten, maar onze vrije wil is verslaafd aan de zonde. 
Totaal bedorven 
Sinds die val zijn we niet een beetje zondig, maar helemaal. Op menselijk vlak kun 
je nog veel goed doen. Ook op godsdienstig gebied kun je nog heel veel goede 
dingen doen. Maar God kijkt dwars door ons heen en voor God zijn we doodschul-
dige mensen geworden.  
Praktijk 
Je bent pas écht mens als je één met God bent. Hij roept ons: Keer terug! Wat een 
wonder dat Hij ons terug wil hebben! Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. 
Leren 
Leren voor de volgende les: Kort Begrip, vraag 8 t/m 11. 
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17/18 november / Les 6: de straf op de zonde 
Gods eis 
Ja maar, ik kán mij toch niet bekeren? Maar Gods eis blijft staan, daar doet Hij niets 
vanaf. Bovendien zit achter mijn onmacht mijn vijandschap. Ik wil mij ook niet be-
keren. Of jij wel? God kan toch niet toelaten dat ik Hem haat?? 
Het doel van de wet is dan ook niet, dat ik mijzelf ga opknappen. Het doel van de 
wet is, dat ik dag en nacht tot God ga roepen om ware bekering.  
Het is wel zo dat de duivel Adam en zijn vrouw verleid heeft. Maar de duivel heeft 
ze niet gedwongen, ze zijn moedwillig en vrijwillig van God afgeweken. De duivel 
is net een sportvisser: hij houdt mij lekkere hapjes voor maar in dat hapje zit een 
haak verborgen. Als ik toehap, zit ik vast. 
We zijn geen zielige zondaren, we zijn schuldig! Geloof je dat? Geloof ik dat? 
Gods toorn 
God kan niet over de zonde heen stappen. Mensen kunnen dat wel, maar God is 
Rechter en een rechter moet het recht handhaven. God vertoornt Zich over de 
zonde. Gods toorn is Zijn vertrapte liefde. Zonde heb je in soorten: erfzonde en 
dadelijke zonde, zonden van bedrijf en zonden van nalatigheid. We zondigen met 
gedachten, woorden en werken. God kan geen enkele zonde verdragen en Hij wil 
die straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Zo heilig is God, zo rechtvaardig is 
God! 
Gods recht 
Is Hij dan niet barmhartig? God is grenzeloos barmhartig, maar Hij is ook recht-
vaardig. De zonde móet betaald worden. We hebben gezondigd tegen de aller-
hoogste God, en daarom verdienen we de allerhoogste straf. Dat is dus de hel! 
Praktijk 
Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: 
Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En Gij vergaaft de 
ongerechtigheid mijner zonde. Sela (Psalm 32:5). 
Belijd Hem al jouw zonden. Roep Hem aan, al is het met jouw verstand. En doe 
geen dingen die de kloof tussen God en jou nóg groter maken. Het is waar dat je 
je niet kunt bekeren. Maar je kunt wel tot God roepen en jouw Bijbel lezen, toch?  
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 12 en 13 uit Kort Begrip. 
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24/25 november / Les 7: er móet betaald worden! 
Levensvraag 
Stel je voor dat er bij jullie thuis is ingebroken en veel spullen zijn meegenomen. 
De dief wordt gepakt en hij betuigt spijt en huilt bittere tranen. Ben je daarmee 
tevreden? Nee toch! Je wilt jouw spullen terug.  
God is ook niet tevreden als ik berouw heb over mijn zonden. Er moet betaald 
worden. God wil Zijn beeld terug. We hebben Hem beledigd en dat moet worden 
goed gemaakt. Hoe kan ik het weer goed maken? Dat is een levensvraag.  
Hoe kan het weer goed komen? 
Heel eenvoudig: er moet betaald worden. Kan ik zelf betalen? Nee, dat kan niet. 
Dat is dweilen met de kraan open. Ik maak de schuld elke dag groter. Dus ik kan 
niet afbetalen, er komt alleen maar bij! En toch gaat hier de deur open. Er moet 
betaald worden, maar God staat het toe dat een ander mijn schuld betaalt. Dan 
gaan we daar naar op zoek. Wie wil én kan al mijn schuld betalen? 
Wie wil en kan voor mij betalen?? 
Wat moet ik aan God offeren? Honderd koeien? Tweehonderd schapen? Mijn ei-
gen kinderen? God keurt die offers allemaal af. Dieren kunnen niet betalen, die 
zijn niet kostbaar genoeg. De mens heeft gezondigd, de mens moet betalen. Mijn 
eigen kinderen zijn zelf ook zondaren, dus die kunnen mijn schuld er niet bij ne-
men. Gods toorn is bovendien zo zwaar, een gewoon mens kan die niet dragen. 
Maar wie dan? Wie moet ik dan zoeken? 
Middelaar en Verlosser 
Wat is een Middelaar? Dat is iemand die tussen God en mij in gaat staat en het 
weer goedmaakt tussen Hem en mij. Een Verlosser is iemand die mij verlost van 
mijn schuld en mijn vijandschap. Dat moet iemand zijn die echt mens is maar zon-
der zonde, en ook moet Hij sterker zijn dan een mens om de toorn van God te 
kunnen dragen, dus Hij moet ook God zijn. Zou zo Iemand bestaan? En zo ja, wil 
Hij dan mijn Middelaar en Verlosser zijn? 
Praktijk 
Als God je bekeert, wil je op een eerlijke manier zalig worden. Hoe is dat bij jou? 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 14 uit het Kort Begrip. 
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1/2 december / Les 8: wie is Hij toch? 
We zijn nu net zo ver als Izaäk, toen hij samen met zijn vader de berg Moria beklom 
om te gaan offeren. Toen sprak Izak tot Abraham, zijn vader, en zeide: Mijn vader. 
En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie, het vuur en het hout, maar 
waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam 
ten brandoffer voorzien, mijn zoon (Genesis 22:7-8).  
God heeft Zelf voor een Middelaar en Verlosser gezorgd. God betaalt Zelf de 
schuld. Wat kunnen we daarvan leren? 
De zonde is verwoestend 
De zonde verbreekt de eenheid tussen God en mens. De zonde verwoest mijn le-
ven. De zonde brengt mij in de hel. De zonde brengt de hel in mij. 
Verzoening is noodzakelijk 
God kan niet vergeven zonder dat de schuld verzoend en afbetaald is. Met andere 
woorden: VERZOENING DOOR VOLDOENING.  
Wij kunnen niets afbetalen 
Ik kan zelf niet afbetalen, tot in eeuwigheid niet. Een ander schepsel kan ook niet 
voor mij betalen. Alleen wie rechtvaardig en echt mens is én tegelijk ook echt God 
kan mij verlossen. Maar wil Hij dat ook? Het antwoord vind ik in de Bijbel: 
God geeft Zelf de verzoening 
God heeft Zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien! Johannes de Doper heeft 
Hem aangewezen: Zie, het Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt! Alle 
offers die in de tijd van het Oude Testament gebracht zijn, waren voorbeelden van 
Hem Die komen zou. Hij is Hogepriester, Offer en Altaar tegelijk. 
De catechismus zegt in vraag 18 dat Hij gegeven is. Hij wordt gegeven in de ver-
kondiging van het Woord, Hij wordt heel persoonlijk gegeven als Hij mij verlost. 
Dan is Hij mijn Wijsheid, Rechtvaardigheid, Heiligmaking en Verlossing.  
En onze Koning is van Isrels God gegeven (Psalm 89:8 berijmd). Wat een geschenk! 
Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave! 
Praktijk 
Daar moeten mijn ogen voor open gaan, anders dringt deze werkelijkheid nooit 
tot mij en jou door. Zul je Hem niet verachten? Hij is de Enige Die je verlossen kan. 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 15 van het Kort Begrip. 
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8/9 december / Les 9: het ware geloof 
Worden alle mensen zalig? 
Dat weet je ook wel. Niet alle mensen worden zalig. Maar wie dan wel en wie niet? 
Alleen zij worden zalig, die door een waar geloof in Christus worden ingelijfd, dat 
wil zeggen dat ze zó één met Hem worden, zoals een takje één is met de boom. 
Zoals dat takje leeft uit de boom, leeft een christen uit Christus. 
Je gaat dus niet verloren omdat je verworpen bent, maar omdat je niet in Christus 
geloofd hebt.  
Wat is een waar geloof? 
Geloof is iets voor waar houden op grond van het getuigenis van een ander. We 
onderscheiden vier soorten geloof: 

1. Historisch geloof, zit alleen in ons verstand 
2. Tijdgeloof, zit alleen in ons gevoel 
3. Wondergeloof, gaat alleen over een wonder 
4. Waar geloof, verenigt mij met Christus. Dát geloof moeten we hebben! 

Waar geloof bestaat uit kennis en vertrouwen. Hoe kan ik Christus vertrouwen als 
ik Hem niet ken? Ik zal Hem pas vertrouwen als Hij in mijn hart geopenbaard wordt 
door Woord en Geest. Dan weet ik vast dat Hij ook aan mij gegeven is. Niet alleen 
aan anderen, maar ook aan mij! Waar geloof is persoonlijk van aard. Als Thomas 
zijn geloof belijdt, zegt hij: mijn Heere en mijn God!  
Het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest, door middel van het Woord. Het 
ware geloof kan zwaar aangevochten en bestreden zijn, en toch twijfelt het geloof 
niet aan Hem.  
De twaalf artikelen 
Het ware geloof richt zich niet op de wet, maar op het evangelie. Met andere 
woorden: het geloof steunt op de beloften in het Woord. Het evangelie wordt sa-
mengevat in de twaalf artikelen. Dat is een heel oude geloofsbelijdenis waarin we 
met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof belijden in God drie-enig. 
Praktijk 
Aan het ware geloof gaat wat vooraf: overtuiging van zonde. Stap daar niet over-
heen! Geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 18, 19 en 48 uit het Kort Begrip. 
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15/16 december / Les 10: de Drie-eenheid 
Dit is een moeilijk onderwerp, omdat er geen voorbeelden van zijn om het duide-
lijk te maken. En toch: je bent gedoopt in de naam van God drie-enig: in de Naam 
des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Wat betekent dat? 
Eén Wezen, drie Personen 
Dat is wat je moet onthouden: God is één in Wezen, dus er is één God. Maar God 
is drie in Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader is God, de Zoon is God, 
de Heilige Geest is God, en toch zijn er geen drie goden maar er is één God.  
Vader 
De Vader is de Eerste Persoon. Hij is de Schepper, Hij regeert deze wereld, Hij leidt 
ook ons leven. Hij zorgt Vaderlijk voor Zijn kinderen. De Vader verkiest zondaren 
tot het eeuwige leven. De Vader heeft die zondaren zo lief, dat Hij hun Zijn enig-
geboren Zoon geeft. De Vader is de eeuwige bron van eeuwige liefde. Als je Hem 
kent, zul je Hem liefhebben met diep ontzag (dat is: God vrezen). 
Zoon 
De tweede Persoon is de Zoon; Hij is van eeuwigheid geboren uit de Vader. Hij is 
dus net zo eeuwig als de Vader. De Zoon is mens geworden, heeft geleden en is 
gestorven en opgestaan. De Vader regeert de wereld door Hem. Hij zal terugko-
men voor het laatste oordeel. De Zoon is de bron van de Goddelijke genade. Als je 
Hem kent, zul je in Hem geloven, op Hem steunen, Hem aanbidden. 
Heilige Geest 
De Heilige Geest gaat uit van de Vader door de Zoon. Hij is de derde Persoon en 
Hij is net zo eeuwig als de Vader en de Zoon. Hij is de liefdeband tussen Vader en 
Zoon en Hij is ook de band tussen God en de mens. Hij bekeert mensen en houdt 
het geloof in stand. Hij heeft de Bijbel laten optekenen. Hij maakt Zijn dienaren 
bekwaam. Als je Hem kent, heb je gemeenschap met God de Vader door de Zoon, 
dan volg je de leiding van de Heilige Geest. 
Praktijk 
De Vader verkiest, de Zoon verlost, de Heilige Geest heiligt. O drie-enige God, U zij 
al de eer. Zoek jouw doop te verstaan, dan ga je ook iets verstaan van het geheim 
van de drie-eenheid. 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 21 en 22 uit Kort Begrip. Goede jaarwisseling! 
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5/6 januari 2026 / Les 11: de schepping 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
Schepping 
God heeft het universum geschapen in zes dagen. Toen begon ook de tijd. Eerst 
schiep God de ruwe materie, daarna heeft Hij die geordend tot het universum zo-
als we dat nu kennen. God de Vader schept door Woord en Geest.  

 Dag 1: hemel en aarde, engelen, licht 
 Dag 2: uitspansel, scheiding van hemel en aarde 
 Dag 3: scheiding van land en water, bomen en planten 
 Dag 4: zon, maan en sterren 
 Dag 5: vogels en vissen 
 Dag 6: landdieren, de mens.  

God openbaart in Zijn schepping Zijn almacht, goedheid, wijsheid. Ze is openbaring 
van Gods glorie. Als deze God jouw Vader is, wat mag je dan heilig-onbezorgd le-
ven! Want God zorgt voor je en het loopt Hem nooit uit de hand: Hij kan voor mij 
zorgen omdat Hij de Almachtige is, Hij zal voor mij zorgen omdat Hij mijn Vader is. 
Wat ben je goed af als je in dat vertrouwen mag leven! 
Toen wij met God hebben gebroken in het paradijs, kwam er een breuk tussen 
hemel en aarde. Sindsdien zucht de schepping onder de manier waarop wij de 
schepping misbruiken. 
Dus geen evolutie! 
De evolutieleer is on-Bijbels. Als die theorie waar zou zijn, hoort de dood er ge-
woon bij en is er geen verschil tussen mens en dier. Ze ontkracht de Bijbel en moet 
door ons als een fabeltje verworpen worden.  
Praktijk 
Je hebt het recht niet om zonder God te leven. Hij heeft jou gemaakt, leef niet met 
jouw rug naar Hem toe. Hoe kijk jij naar de schepping? Ze verkondigt Zijn lof! Maak 
van Gods schepping geen vuilnisbelt en ga er respectvol mee om.  
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 23 uit Kort Begrip. 
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12/13 januari / Les 12: de voorzienigheid 
Gods plan 
God bestuurt deze wereld en deze geschiedenis tot het kleinste detail. Dat noe-
men we de voorzienigheid. God heeft een plan met deze wereld en niets en nie-
mand kan dat plan in de war schoppen. Gods voorzienigheid is voor ons mensen 
vaak onbegrijpelijk. Denk aan de geschiedenis van Jozef. God laat toe dat hij ver-
kocht wordt als slaaf, in Egypte terecht komt, daarna in de gevangenis belandt, 
daar vele jaren blijft zitten, om uiteindelijk onderkoning te worden en voor zijn 
familie te zorgen.   
Gaat over alles 
God bestuurt de natuur. Wie klaagt over het weer, klaagt over de Heere. Hij be-
stuurt de geschiedenis, ook mijn en jouw persoonlijke geschiedenis met alle blijde 
en verdrietige dingen die daarin gebeuren. Wij zijn maar klei, Hij de Pottenbakker.  
Praktijk 
Wees blij dat God alles bestuurt en je niet in handen bent van het toeval. Als alles 
toevallig zou gebeuren, zou alles zinloos zijn. De voorzienigheid leert ons: 

 Om in tegenspoed geduldig te zijn. God doet ons geen onrecht. En wie 
weet wat God ermee voorheeft? Job zegt in zijn grootste ellende: zouden 
wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? We heb-
ben de hel verdiend, en zouden we dan opstandig worden als het ons te-
gen zit? Wacht op Hem.  

 Om in voorspoed dankbaar te zijn. Dat is nog moeilijker dan om in tegen-
spoed geduldig te zijn. In voorspoed zijn we geneigd om God te vergeten. 
Dank Hem voor alles wat je van Hem ontvangt, leer genieten ook van 
kleine dingen. 

 Om in al het toekomende op Hem te vertrouwen. Dat vertrouwen hebben 
we niet, maar we kunnen het van Hem krijgen. Zoals kleine kinderen ver-
trouwen hebben in hun ouders, zo mogen Gods kinderen alles aan Hem 
toevertrouwen. Wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand 
gebouwd!  

Gebruik de middelen die Hij heeft voorgeschreven, en leg jouw leven in Gods han-
den. Hij is machtig om te verlossen. 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 27 uit het Kort Begrip. 
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19/20 januari / Les 13: over de namen Jezus en Christus 
En in Jezus Christus… 
Gods mensgeworden Zoon heet Jezus Christus. God maakt ons Zijn Naam bekend, 
zodat we Hem kunnen aanroepen in al onze noden. 
Jezus: Zaligmaker 
Wij zijn door onze diepe val en totale verdorvenheid rampzalige mensen gewor-
den. Hij alleen maakt zalig van onze zonden, dat wil zeggen van de straf, schuld, 
smet en slavernij van de zonde. We mogen onze zaligheid nergens anders zoeken. 
Dus niet in onszelf maar ook niet bij andere mensen. Hij is de Enige. Dus als we 
Hem verwerpen, is er geen hoop meer. Levensgevaarlijk is het, als we onze beke-
ring steeds uitstellen. 
Niemand zit op Hem te wachten, wij ook niet. We gaan pas naar de Zaligmaker 
vragen, als we iets beseffen van onze grote nood en rampzaligheid. Wat een won-
der dat er een Zaligmaker is, en dat Hij zeer gewillig is om de slechtste en doodste 
zondaren te redden. Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot! 
Christus/Messias: Gezalfde 
Dat wil zeggen dat God Hem uitgekozen heeft en aangesteld. Hij is niet uit Zichzelf 
gekomen, maar de Vader heeft Hem gezonden. In het Oude Testament verwachtte 
men de Messias-Koning die heil zou brengen. Hij is Christus Jezus, de gezalfde Za-
ligmaker. God de Vader heeft Hem met de Heilige Geest gezalfd tot: 

 Profeet, om ons te leren hoe we verlost zullen worden 
 Priester, om ons te verlossen van al onze zonden 
 Koning, om ons te leiden en te beschermen bij die verlossing. 

Christen 
Een christen heeft ook de Heilige Geest ontvangen en hij/zij is ook in kleine mate: 

 profeet, om Hem te kennen en openlijk te belijden; 
 priester, om mijzelf aan Hem op te offeren en voor anderen te bidden; 
 koning, om tegen mijn zonden te strijden en straks met Hem te regeren. 

Praktijk 
Wat voor christen ben jij? Een oprecht christen of een naamchristen? 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 24, 29 en 31 uit het Kort Begrip. 
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26/27 januari / Les 14: Gods Zoon en Maria’s Zoon 
… Gods eniggeboren Zoon onze Heere, Die ontvangen is van de Heilige Geest, ge-
boren uit de maagd Maria … 
Gods eniggeboren Zoon 
Christus is Gods eniggeboren, eeuwige, geliefde Zoon. De Vader was nooit zonder 
Zijn Zoon. Mensen worden uit genade tot kinderen aangenomen (geadopteerd) 
om Christus’ wil.  
Onze Heere 
Hij heeft ons gekocht van onze zonden en verlost uit de macht van de duivel. Dat 
mogen Gods kinderen weten! Hij beschermt hen en zorgt voor hen, en zij moeten 
Hem gehoorzamen en ze willen ook niets anders. 
Die ontvangen is van de Heilige Geest 
Gods Zoon blijft God en wordt mens. Dit moet je onthouden: de Heere Jezus Chris-
tus heeft twee naturen in één Persoon. Hij is God én mens tegelijk, en toch is Hij 
één Persoon. De Heilige Geest heeft in de moederschoot van Maria Zijn menselijke 
lichaam gevormd uit Maria’s lichaam. Daar heeft Hij een menselijke ziel ingebla-
zen. Die menselijke natuur (ziel en lichaam) heeft de Geest gereinigd en verbonden 
aan de persoon van Gods Zoon. Hij is ons mensen in alles gelijk, alleen is Hij zonder 
zonde! Dit gaat ons verstand te boven! Hij weet wat het is om mens te zijn… 
Geboren uit de maagd Maria 
Hij is geboren in Bethlehem in een beestenstal. Hij is Gods Zoon maar werd neer-
gelegd in een voerbak voor de beesten. Zachtmoedig is Hij en nederig van hart. Als 
God had Hij geen moeder, als mens had Hij geen vader. Jozef was alleen Zijn pleeg-
vader. 
Praktijk 
Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Je gaat niet verlo-
ren, je bent het al. Wat zal ik blij zijn als je dat gaat beseffen! Want dan krijg je een 
Verlosser nodig. Hij is onbegrijpelijk goed voor een verloren mens. Wat zul je ge-
lukkig zijn als Hij van jou is en jij van Hem!  
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 25, 27 en 28 uit Kort Begrip. 
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2/3 februari / Les 15: het lijden van Christus 
… Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd … 
Wie? 
Christus heeft geleden naar lichaam en ziel. De Goddelijke natuur kan niet lijden, 
de menselijke natuur wel. Daarom is Hij mens geworden, om te kunnen lijden. 
Wanneer? 
Zijn hele leven was lijden, maar vooral heeft Hij geleden aan het einde van Zijn 
leven, van Gethsemane tot Golgotha.  
Wat? 
Hij is gehaat, gesmaad, belasterd. Hij heeft eenzaamheid ervaren en diepe angst. 
Hij is verraden door Judas, verloochend door Petrus. Hij is verstoten door Zijn ei-
gen volk, uiteindelijk heeft men Hem de verschrikkelijkste dood aangedaan die 
men kon bedenken en dat was de kruisiging. Dat was een vervloekte dood. 
Van wie? 
Hij heeft geleden van mensen, van vrienden en vijanden. Pontius Pilatus was de 
Romeinse stadhouder. Die heeft Hem vijf keer onschuldig verklaard en toch tot de 
kruisdood veroordeeld. Hij heeft geleden van duivels. Maar het zwaarste van Zijn 
lijden was, dat Hij Gods ondraaglijke toorn moest dragen en doordragen. Dat wa-
ren helse smarten. Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Weet jij 
waarom? 
Waarom? 
Hij leed in de plaats van anderen. Dat noem je plaatsbekleding. Hij leed in opdracht 
van Zijn Vader, om Gods recht te verheerlijken, de wet te vervullen, mensen te 
redden, Gods liefde te openbaren. 
Voor wie? 
Alleen voor Gods uitverkorenen. Die zullen zeker zalig worden, want Christus heeft 
niet voor niets geleden! 
Praktijk 
Hoeveel waarde heeft Hij voor je? Meer dan 30 zilverlingen? Als Hij Zich aan jou 
bekend maakt, krijgt Hij ALLE waarde voor je. Met Hem kun je leven, met Hem kun 
je sterven, met Hem kun je de eeuwigheid doorbrengen.  
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 32 en 33 uit Kort Begrip. 
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9/10 februari / Les 16: het lijden van Christus (vervolg) 
… gestorven en begraven, nedergedaald ter helle … 
Gestorven 
De dood is de straf op de zonde. Christus moet betalen voor de zonde, en daarom 
moet Hij sterven. Hij is niet gestorven door uitputting of bloedverlies, maar Hij 
heeft Zijn leven vrijwillig afgelegd. Hij stierf om te betalen voor de schuld van al de 
Zijnen. Na Zijn dood heeft een Romeinse soldaat met een speer in Zijn zijde gesto-
ken, toen kwam er bloed en water uit. Bloed tot verzoening, water tot heiliging. 
Door Zijn dood heeft Christus de dood gedood. Waarom moeten Zijn kinderen dan 
toch nog sterven? Hun dood is geen straf en geen betaling, maar volkomen afster-
ving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven.  
Begraven 
Zijn lichaam is begraven in een nieuw graf in de tuin van Jozef van Arimathea. Er 
was haast bij, want vrijdagavond begon de sabbat. Een zware steen dekte de ope-
ning van het graf af. Pilatus liet het graf verzegelen. Hij is begraven zodat ik weet 
dat Hij echt gestorven is. Hij is begraven om het graf te heiligen voor al de Zijnen. 
Omdat Christus begraven is, willen christenen ook begraven worden en niet ge-
cremeerd. Het lichaam is geen afval dat je verbrandt.  
Nedergedaald der helle 
De ziel van Christus is NIET naar de hel gegaan. Maar ‘nedergedaald ter helle’ wil 
zeggen dat Christus vooral op Golgotha helse smarten geleden heeft, toen Hij niets 
meer voelde van de liefde van Zijn Vader, maar verteerd werd door de vlammen 
van Goddelijke toorn.  
Christenen kennen soms zware aanvechtingen. Daarin zijn ze vertroost dat Chris-
tus hen van de helse kwellingen verlost heeft. God zal nooit meer op hen toornen, 
Hij zou het niet eens kunnen. Waarom niet, denk je? 
Praktijk 
Als Christus mijn schuld niet wegdraagt, moet ik die zelf betalen. Want elke zonde 
wordt gestraft, óf in mij, óf in een Ander. Hij is zo gewillig om de schuld van een 
zondaar over te nemen! Zie, het Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt! 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 34 uit het Kort Begrip. 
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23/24 februari / Les 17: de opstanding  
… ten derden dage wederom opgestaan uit de doden … 
Wanneer? 
Op de derde dag na Goede Vrijdag, dus op de eerste dag van de week (die wij 
zondag noemen), is Christus in alle vroegte opgestaan uit de doden en heeft Hij 
het graf verlaten. Daarom komen de christenen op zondag samen, dat is de op-
standingsdag van Christus.  
Wie?  
God de Vader heeft Zijn Zoon opgewekt uit de doden. God de Zoon is Zelf opge-
staan. De Heilige Geest heeft Hem opgewekt. Kortom: de opstanding is het werk 
van God drie-enig. 
Hoe? 
Christus is opgestaan met een verheerlijkt lichaam.  
Waarom? 
De schuld is betaald, de dood kon Hem niet vasthouden.  
Bewijs? 
Het graf was leeg, dat hebben Zijn vijanden ook moeten erkennen. Hij is versche-
nen aan velen. Dat is beschreven door ooggetuigen. Die hebben hun getuigenis 
met de dood moeten bekopen. Dat hadden ze niet gedaan als ze wisten dat het 
niet waar was. En wat meer is: de Bijbel zegt het: Christus is waarlijk opgestaan! 
Praktijk 
De opstanding is geen mededeling maar verkondiging! Christus is opgewekt tot 
rechtvaardiging. God de Vader is helemaal tevreden met de betaling door Zijn 
Zoon, en daarom heeft Hij Hem opgewekt. Daarmee verklaart God als Rechter dat 
de schuld voldaan is en Christus en Zijn Kerk zijn vrijgesproken.  
Hij is ook opgestaan tot heiligmaking. Een christen is zó één met Christus, dat hij/zij 
leeft door Hem, met Hem, uit Hem. Paulus zegt: ik leef niet meer, Christus leeft in 
mij! Christus leeft in een christen doordat Zijn Heilige Geest in hem/haar woont. 
Zijn opstanding is garantie van onze zalige opstanding. Ook mijn dood lichaam zal 
opgewekt worden en leven met Hem! Hij is de Eersteling van de opstanding. 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 35 van het Kort Begrip. 
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2/3 maart / Les 18: de Hemelvaart 
… opgevaren ten hemel … 
Wie? 
Christus is opgevaren naar de hemel wat Zijn menselijke natuur betreft. 
Hoe en wanneer?  
Christus is lichamelijk, plaatselijk en zichtbaar opgevaren, 40 dagen na de opstan-
ding, van de Olijfberg bij Jeruzalem, naar de derde hemel waar God woont.   
Waarom? 
Dat is tot Zijn verheerlijking. Hemelvaart is Zijn kroningsdag. We hebben geen 
aardse Koning, maar een hemelse. Daar regeert Hij ons ten goede. Zijn menselijke 
lichaam en ziel zijn in de hemel, maar naar Zijn Godheid blijft Hij altijd bij Zijn kerk 
zoals Hij beloofd heeft: 

 Profeet, de Geest van Christus woont ook in de ware christenen, Hij leert 
Zijn kerk door Woord en Geest en door middel van de prediking; 

 Priester, Hij is Priester naar de ordening van Melchizedek, Hij bidt voor al 
de Zijnen en vergeet hen NOOIT; 

 Koning, Hij regeert Zijn kerk, Hij regeert de hele wereld. Hem is gegeven 
alle macht in hemel en op aarde. 

Praktijk 
Hij is de hemelse Advocaat voor al de Zijnen. Hij neemt het altijd voor hen op. Al 
heb je 100x de eeuwige dood verdiend, leg jouw zaak Hem in handen en Hij zal het 
voor je opnemen. Maar als je geen schuld hebt, heb je Hem ook niet nodig… 
Zijn menselijke lichaam is in de hemel als garantie dat ik daar ook zal komen als ik 
sterf. Dat mag een christen zeker weten. Hij is het Hoofd en de Kerk is Zijn lichaam. 
Hij zendt mij Zijn Heilige Geest in mijn hart. Door die Geest ben ik niet meer aards-
gezind, zoek ik mijn geluk niet meer in het hier-en-nu, maar door die Geest ben ik 
gericht op Hem Die in de hemel woont. Ik ben hier maar een vreemdeling, ik ben 
op doorreis, alles wat mij onderweg hindert, moet ik loslaten. We zijn hier niet 
thuis. Weet je wat de wereld is? Vergankelijk, bedrieglijk, onzeker, verleidelijk, één 
grote teleurstelling. Persoonlijk: waar mijn schat is, daar is mijn hart. 
Leren 
Leren voor de volgende les: vraag 36, 37 en 38 uit het Kort Begrip. 
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16/17 maart / Les 19: de wederkomst 
… zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden. 
Waar is Christus nu? 
Hij zit op de troon aan de rechterhand van Zijn Vader, dat wil zeggen dat Hij de 
hoogste eer heeft en de Vader regeert door Hem. Door Zijn Geest giet Hij Zijn he-
melse gaven uit: 

 Gewone gaven, dat is geloof en bekering 
 Buitengewone gaven, ambtelijke gaven. 

Hij beschermt Zijn kerk tegen haar vijanden, Hij is met haar in al haar beproevin-
gen. Hij bewaart ze niet voor de ellende, maar in de ellende is Hij met haar. In de 
wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld over-
wonnen. 
Wat gebeurt er als Hij terugkomt? 
Hij verschijnt zichtbaar, plaatselijk, lichamelijk. Wanneer? Dat weet geen mens. Hij 
zal onverwachts komen, als een dief in de nacht. Hij komt terug met miljoenen 
engelen. De doden worden opgewekt. De engelen verzamen alle mensen in twee 
groepen voor de troon. Dan zal Hij het vonnis uitspreken, dat gebeurt groepsge-
wijs. De Zijnen gaan het eeuwige leven in, Zijn vijanden de eeuwige dood. De aarde 
wordt gezuiverd en de hemel daalt op de aarde neer. Het paradijs wordt hersteld 
en daar is Hij alles en in allen. De duivel en alle mensen die buiten Christus gestor-
ven zijn, gaan in de poel die daar brandt van vuur en sulfer.  
Praktijk 
Wees bereid als Hij komt. Wees bereid als je moet sterven. Stel je bekering niet uit 
tot later, want later kan eerder komen dan je denkt.  
Kinderen van God, verwacht Hem. Laat het in al jullie droefenis en vervolging je 
tot troost zijn, dat Christus de Rechter is, Die je gered heeft uit de hel.  
En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst 
heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. Die deze dingen ge-
tuigt, zegt: Ja, Ik kom haastelijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onzen 
Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. 

Les 20: de afsluitavond.  
Wanneer dat is, hoor je nog. De Heere zegene je!  


